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Yasal Uyarı! 
Tüm haklan saklıdır. Bu kitabın tüm yayın 
hakları Network Okulu'na aittir. Bu kitapta 
yer alan İfotoğraf/resim ve metinler Network 
Okulu'ndan izin alınmadan fotokopi dâhil, 
optik, elektronik yada mekanik herhangi bir 
yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, basılamaz, 


yayımlanamaz. 








Yaşadığımız her an önümüzde iki seçenek vardır; 
gelişime doğru bir adım atmak ya da 
güvende hissetmek için bir adım geri kalmak. 
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Bu kitabı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Çünkü dünyada, sıfırdan kendi işini kurmak isteyen insanların sayısı, her 
geçen gün sürekli olarak artmaktadır. Sabah 9 akşam 5 çalışma cenderesi içerisinde bir gelecek olmadığını görenler, çalışma 
saatlerini kendilerinin belirleyebileceği, çalışma arkadaşlarına ve kazanç miktarlarına yine kendilerinin karar verebileceği bir 


fırsat aramaktadırlar. 


İşin güzel tarafı bu fırsat çok da uzak değil. Bu fırsatı insanlara network marketing sunmaktadır. Ancak sektör içerisinde 
birçok insanın başarıya nasıl ulaşacaklarını bilmediklerini de unutmamak gereklidir. İçinde bulunduğumuz eğitim ve öğretim 
sisteminin geçtiğimiz yüzyılda temellerinin atıldığı düşünüldüğünde varılacak sonucun aslında sürpriz olmadığı kesindir. 
İlkokul çağından itibaren iş hayatına kadar sürekli olarak nasıl sigortalı bir iş yerinde çalışılacağı öğretilen gençlerin kendi 
işlerini nasıl kuracakları konusunda bilgi eksikliği olması kadar normal bir şey yoktur. Çünkü hayatta birçok konuda doğruyu, 
deneme yanılma yolu ile öğrendiğimiz aşikardır. Bir işi en iyi bilen kişi, onu yapandır. Geri kalantüm açıklamalar sadece teorik 
kısımdır. Bu durumu, yüzmek için denize girmeye benzetebiliriz. Kıyıda yürümek size yüzme öğretmeyecektir. Denize 


girmeniz gerekir. Yüzmeyi anca bu şekilde öğrenebilirsiniz. 


Network marketing de her ne kadar mikro düzeyde bir girişimcilik modeli olsa da, diğer ticari yollara göre daha ulaşılabilir ve 
de uygulanabilir olsa da kendi içerisinde kuralları vardır. Kendinizi bu kurallar bütünü olan konularda eğitmeniz 
gerekmektedir. Bunun yanında bazı beceriler edinmeniz de şarttır. Çünkü ticaretiniz, sizin geliştiğiniz ölçüde gelişecektir. Ne 
kadar gelişim kovalarsanız, o kadar beceri geliştirirsiniz demektir. Tabii ki bu beceriler de size hayallerinize ulaşmak 


konusunda finansal özgürlük getirecektir. 


Burada bahsedeceğimiz beceriler, sınırlı sayıda değildir. Belirli bir sıraya göre de yazılmamıştır. Eksik olan becerilerinizi, 
temel anlamda görmeniz, Üzerine düşünmeniz ve geliştirmeniz gerekir. Kendinizi geliştirmenin sınırı anca gökyüzüdür. 
Limitlerinizi buna göre ayarlarsanız, tek rakibinizin yine kendiniz olduğunu göreceksiniz. Peki nedir bu beceriler? Gelin birlikte 


inceleyelim. 


Network marketine de her ne kadar mıkro düzeyde bir gırışımcılık 
modeli olsa da, diğer ticarı yollara göre daha ulaşılabılır ve de 


uygulanabılır olsa da kendı içerisinde kuralları vardır. 


Kendınızı bu kurallar bütünü olan konularda eğitmeniz 


gerekmektedir. Bunun yanında bazı beceriler edinmeniz de şarttır. 


Çünkü tıcaretınız, sızın gelıştığınız ölçüde gelişecektir. 
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Network Marketingde Geliştirmeniz Gereken 
Beceriler 


İnsanları kısa süre içerisinde etkileyip, 
.. eo merak duygularını tavan yaptırıp, olayın 
Bolum | ciddiyetini ortaya koyarak; belirlediğiniz 
yerde, belirlediğiniz saatte ve yine sizin 


belirlediğiniz şekilde fırsatı dinlemek için 


orada olmalılar. 





Davet Yapma Sanatı 


Dünyanın en değerli ürününe de sahip olsanız, bunu insanlara en doğru biçimde aktarabilmeniz 
gerekir. Elinizdeki ürünün ya da fırsatın değerini insanlarda merak uyandıracak şekilde 


anlatabilmelisiniz. Çünkü doğru bir kayıt, doğru bir davet ile başlar. 


Network marketing içerisinde insanların en az önemsedikleri noktaların başında gelmektedir, 
davet etme sanatı. İnsanlarda ilk izlenim bıraktığınız yerdir. Kafalarında olumlu ya da olumsuz ilk 
soruların oluştuğu noktadır. Tanıtım için gelecek olan insanların, gelmelerini ya da gelmemelerini 


etkileyen kritik bir noktadır. 
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En güzel davet, insanlar çok uzak da dursalar, telefon ile yapılan davettir. Aciliyet hissi, kısa süren bir konuşma ve etkili bir 


merak duygusu, kayıt yolunda sizin yararınıza olacaktır. Sadece sizin yararınıza değildir bu durum. Davet yapma sanatını 
öğrendiğiniz zaman, hayatta bir fırsat bekleyen, hayallerine ulaşmak isteyen insanların ön yargı yapmadan, bu işi 


dinlemelerini sağlarsınız. 


Hayatlarında belki daha önce 5 defa tanıtım için çağrılmış, ancak gelmemiş olabilirler. Davet edilen ancak gelmeyen insanlar 
bu işe girmeyecek diye bir kural yok. Elbette bir kişinin takımından, bir firmaya kayıt olacaklar. Belki çok büyük liderler 
olacaklar. Çok büyük organizasyonlar kuracaklar. Uluslararası bir lider olacak. Peki bu insanların daha önceki davetlere 
gelmeme nedeni nedir? İnsanların aptal olması mı? Vizyonsuz olması mı? Hayır. Sorunu kendinizde aramalısınız. Eğer, sizden 


başka birinin davetini kabul ediyorsa, sizin mutlaka eksik yaptığınız bir şeyler vardır. Ki bunu mutlaka bulmalısınız. 


Network marketingde büyük paralar kazanmak istiyorsanız, “Profesyonel bir davet nasıl yapılır?” konusunu öğrenmeniz 
gerekir. İnsanları kısa süre içerisinde etkileyip, merak duygularını tavan yaptırıp, olayın ciddiyetini ortaya koyarak; belirlediğiniz 
yerde, belirlediğiniz saatte ve yine sizin belirlediğiniz şekilde fırsatı dinlemek için orada olmalılar. Peki kişiye göre profesyonel 


bir davet nasıl yapılır? Profesyonel bir davet içerisinde nelere dikkat etmelisiniz? 


Network marketine de her ne kadar mikro düzeyde bir gırışımcılık 
modeli olsa da, diğer ticari yollara göre daha ulaşılabılır ve de 


uygulanabılır olsa da kendı içerisinde kuralları vardır. 


Kendınızı bu kurallar bütünü olan konularda eğitmeniz 


gerekmektedir. Bunun yanında bazı beceriler edinmeniz de şarttır. 


Çünkü ticaretınız, sızın gelıştığınız ölçüde gelişecektir. 
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Başarılı ınsanlar, ellerindeki ışın tanıtımını 
B olum D) yapmaya her zaman gönüllüdürler. Her 
zaman, her yerde mutlaka ama mutlaka 


ellerindeki ürünü pazarlamaya, tanıtmaya 
odaklıdırlar. 








| 





Etkili Tanıtım Yapma 


Dünyanın en değerli elmasına da sahip olsanız, elinizdekini insanlara anlatmaktan çekiniyorsanız, 
nasıl satış yapacaksınız? Elinizdekini insanlara tanıtmazsanız, insanlar sizin, dünyanın en değerli 


elmasına sahip olduğunuzu nerden bilecekler? 


Dünyanın en önemli kişisel gelişim uzmanı, yazarı ve yaşam koçları arasında gösterilen T. Harv 

EKER, “Başarılı insanlar, ellerindeki işin tanıtımını yapmaya her zaman gönüllüdürler. Her zaman, her 
yerde mutlaka ama mutlaka ellerindeki ürünü pazarlamaya, tanıtmaya odaklıdırlar.” Diyerek, olayın 
aslında önemini anlatmaktadır. Ya da önemli bir araç markasının süper bir araba modeli ürettiğini ve 


de bunu pazarlamadığını düşünün! Düşünebiliyor musunuz? Hayır. 
Çünkü ellerindeki tüm imkanlar ile yine tüm dünyaya pazarlamak için ellerinden gelen her şeyi 


yapacaklardır. Filmlere ve ünlülere sponsorluklar, reklamlar, yardım kuruluşlarına bağışlar vb. her 


türlü yolu deneyeceklerdir. 


05 





Network marketing içerisinde de elinizde, dünyanın 9699'luk kesmine hitap eden, mükemmel bir fırsat var. Olaya sadece ürün 


gözüyle bakamazsınız. O ürünü, bir insan alınca karşılığında alacağı, sahip olacağı fırsatları da bilmelidir. 


Çünkü sadece bir ürün almıyor. Aynı zamanda tüm dünyaya yayabileceği, bir dağıtım ağı organizasyonunun temellerini atıyor. 
Peki bunu karşınızdaki insan biliyor mu? Ya da bunu ona kim anlatacak? Tabiiki de siz. Eğer para kazanmak, kaldıraçlı bir gelir 


oluşturmak istiyorsanız, işinizi etkili bir şekilde tanıtmayı öğrenmeniz gerekmektedir. 


Network marketing, öğrenme, öğretme ve de öğrettirme şeklinde ilerler. Siz etkili tanıtım yapmayı bilmiyorsanız, 


takımınızdaki insanlar ellerindeki fırsatı nasıl anlatacaklar? Etkili bir tanıtım olmazsa, takımınıza yeni insanlar nasıl katılacak? 
Bu nedenle işinizde en az davet etme sanatı kadar önemli olan, etkili tanıtım yapma becerisini edinmeniz gerekmektedir. 


Bazen 10 dakika sürecek, profesyonel bir meslek sahibine anlatacaksınız. Bazen de yine 10 dakika sürecek, köyde bir çiftçiye 


anlatacaksınız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? 


Network marketing, öğrenme, öğretme ve de öğrettırme 


şeklinde ilerler. Sız etkili tanıtım yapmayı bılmıyorsanız, 


takımınızdakı ınsanlar ellerindeki fırsatı nasıl 


anlatacaklar? 
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Haneı sektörde olursa olsun, insanlara bır 


co oc e a 
B olum 3 ürünü satmak ıçın ortalama 6-7 kez arası 


takıp yapıldığını biliyor muydunuz? 
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Doğru Takip Yapma 


Hangi sektörde olursa olsun, insanlara bir ürünü satmak için ortalama 5-7 kez arası takip 
yapıldığını biliyor muydunuz? Elinizdeki fırsatı insanlara anlattığınız zaman, değerini hemen 
anlamayabilirler. Akılları başka bir yerde olabilir. Daveti ya da tanıtımı etkili bir biçimde yapamamış 
da olabilirsiniz. Siz işinizi ya da fırsatınızı onlara anlattınız diye insanlar hemen size “Evet” 


demeyecekler. Zaten hemen “Evet” demiş olsalardı, başarının kıstası ne olacaktı! 


Dünya çapında satış uzmanlarının ortak noktada buluştukları yer; Elinizdeki ürünün tanıtımını 
yaptıktan sonra mutlaka tanıtım yaptığınız insanların kafalarındaki pürüzleri gidermelisiniz. Belki siz 
ürününüzün tanıtımını yaptıktan sonra hemen katılacaklar. Belki de birkaç kez daha görüşmeniz 
gerekecek. Siz kendinizi, doğru takip yapma konusunda geliştirirseniz bunların hiçbiri sizin için sorun 


olmayacaktır. 
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Network marketing içerisinde de insanların en uzak durduğu, belki de en çok çekindiği konuların başında gelmektedir; takip 


yapmak. Çünkü “Hayır” duymak, yapılan araştırmalara göre, insanların en çok korktuğu konulardan biridir. Bir düşünün, 


“Hayır” duymayı istemediğiniz için; 


“Hoşlandığınız birine açılamadınız. 
Bir spor kulübüne başvuruda bulunmadınız. 
-Kariyerli bir iş imkanına CV yollamadınız. 


.Yurt dışında okuma imkanı veren bir Üniversiteye kayıt olmak için gitmediniz. 


Bu örnekleri sonsuza kadar götürebilirsiniz. Ancak doğru takip yapma becerisi edinerek, “Hayır” duyma sayınızı çok daha 


düşük seviyelere düşürebilirsiniz. 'Hayır"ları da “Evet"lere çevirebilirsiniz. 
Bunun için, network marketingde doğru takip yapma becerisini edinmeniz gerekmektedir. Bu aynı zamanda satış 
kapama sürecinizi de geliştirecektir. Doğru takip yapma, insanların mazeretlerini karşılamayı, insanlarla doğru iletişim 


kurmayı, insanların gardını indirmeyi, gard çıkarmamayı öğrenmenizi de içermektedir. 


Peki tüm bunları nasıl öğrenceksiniz? 


Doğru takıp yapma becerisi edinerek, “Hayır” duyma 


sayınızı çok daha düşük seviyelere düşürebilirsiniz. 


“Hayır'ları da “Evet'lere çevırebilirsiniz. 
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Network Marketingde Geliştirmeniz Gereken 
Beceriler 


Her şeyı zamana bırakıyorsunuz. 


Bolum A, Ya zaman da sıze bıraktıysa... 








idm» S 
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Laman Yönetimi 


Zaman yönetimi, hayat yönetimidir. Başarılı insanların zamanlarını yönettiklerini, sıradan insanların 
ise işlerini zamana bıraktıklarını biliyor muydunuz? Hani bir söz vardır ya “Her şeyi zamana 
bırakıyorsunuz. Ya zaman da size bıraktıysa.” diye. Aslında olayı tam olarak anlatan cümle budur 


diyebiliriz. Nasıl mı? 


İnsan, genelde üstünde hakimiyet kuramayacağı konularda endişelenmeye odaklıdır. Geçmişin 
keşkeleri ve geleceğin endişeleri arasında yaşar. Ancak gözden kaçırılan nokta, sınırlı bir zaman dilimi 
için dünyaya bir nevi misafir olarak gelmiş olan bu canlının, sınırsızca yaşayacakmış düşüncesi ile 


elindeki hazineyi israf etmesidir. Bu nedenle zaman yönetimi, aslında hayatın yönetimidir. 
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Network marketinge de başladığınız zaman zaman yönetimi konusunda kendinizi geliştirmelisiniz. Zaman yönetimi becerisi 


edinmelisiniz. Artık boş boş geçireceğiniz bir zaman dilimi olamaz. İlk başlarda yalnız olabilir, hatta birkaç takım arkadaşınız 


da olabilir. 


Peki ya takımınızda onlarca, yüzlerce, binlerce insan olduğu zaman? O zaman nasıl davranacaksınız? Zamanınızı akıllıca 


yönetemezseniz, önceliklerinizi doğru belirleyemezseniz size verilen bu fırsat mutlaka geri alınacaktır. 


Organizasyonunuzda, hangi noktaların daha öncelikli olduğunu bilmelisiniz. Çünkü herkese, her konuya eşit zaman 
ayıramazsınız. Bu iş yönetiminin de olmazsa olmazıdır. Dünyaca ünlü İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto'ya göre, günlük 


yaptığınız işlerin 80'i gelecekte hayatınıza sadece %20 oranında etki edecektir. 


Aynı şekilde günlük önceliklerinizin 9620'si ise gelecekte hayatınızı %80 oranında etkileyecektir. Peki bu önceliklerinizi nasıl 


belirleyeceksiniz? 


Günlük yaptığınız işlerin 58071 gelecekte hayatınıza 


sadece 520 oranında etki edecektir. 


Aynı şekilde günlük önceliklerinizin 420's1 ıse gelecekte 


hayatınızı 80 oranında etkileyecektir. 
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Organızasyon yönetimi, elinizdeki malzeme 


ra ie i a s .. .. 
Bölüm D ile en iyi menüyü ortaya koymaktır. 





Organizasyon Yönetimi 


Elinizde dünyanın en iyi oyuncuları da olsa, doğru bir yönetim olmadan şampiyon olabilirler mi? 
Hangi takımın, teknik direktörsüz, ya da doğru bir yönetim kadrosu olmadan şampiyon olduğunu 
duydunuz? Organizasyon yönetimi, elinizdeki malzeme ile en iyi menüyü ortaya koymaktır. Peki 


network marketingde durum nasıl? 


Network marketing, genelde dar gelirli insanların, kendi işlerini kurma yolunda fırsat olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Daha önce kendi işini kurmayı belki aklından bile geçirmemiş insanlar, 
kendilerini, kısa bir süre içerisinde onlarca belki yüzlerce kişilik takımların başında bulmaktadırlar. 


Eger, doğru bir organizasyon yönetimi yapamazlarsa, organizasyon da yavaş yavaş eriyecektir. 
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Bu ticarette, şu düşünceye sahip olmak ölümcül bir hata olacaktır: Benim de 1000 kişilik takımım olsa ben de bunu etkili 


konuşurum. Ben de ayda 10.000 Dolar para kazansam ben de insanları yönetirim.” Bir düşünün, sizi şuan dünyanın en zengin 
ve de en başarılı insanları arasında olan Warren Buffet'ın yerine koysalar, acaba ne yapardınız? Yüzlerce şirketiniz var. Binlerce 


yöneticiniz, yüzbinlerce çalışanınız. Onun gibi yönetebilir miydiniz? Dürüst olun, cevabı hepimiz biliyoruz; tabii ki hayır. 


Network marketingde önce birkaç kişilik bir organizasyonunuz olacak. Sonra kademeli bir şekilde artacak. Siz bu sürecin 
her bir aşamasında doğru eğitim ile bir engel aşacaksınız. Kendinizi bir adım daha geliştireceksiniz. Geliştireceksiniz ki sizden 
sonra o basamağa gelecek takım liderinize de aynı yolu gösterebilesiniz. İşte size kaldıraçlı bir gelir oluşturmanın harika bir 


püf noktası daha. 
Organizasyon yönetme, bu ticaret içerisinde edinmeniz gereken beceriler arasında yer alır. Bundan sonra 


bahsedeceğimiz, kriz yönetimi ve liderlik becerileri ile son derece önemli ölçüde bağlıdır. Peki organizasyon yönetimi 


konusunda ne kadar bilginiz var? Her bir aşamada neler yapacağınız, nelere dikkat edeceğiniz konusunda bilginiz var mı? 


Bır düşünün, sızı şuan dünyanın en zengın ve de en 


başarılı insanları arasında olan Warren Buffetın yerine 


koysalar, acaba ne yapardınız? 
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Hayat, ınsanların başlarına gelen olaylara 


nasıl tepkı verdikleri ile orantılı olarak 


Bölüm 6 





ilerlemektedir. 





Kriz Yönetimi 


Hayatın her alanında krizler hep vardı, hep vardır, hep var olacaktır. Çevrenize bir bakın. Ortalama 
insanlar, hayatlarındaki sıkıntıları, krizleri anlatır dururlar hep. Onların planlarını nasıl suya 
düşürdüğünü, tam başarılı olacakken nasıl da geri döndüklerinden bahsederler. Peki başarılı olarak 


gördüğümüz insanlar da sizce bu düşüncede midir? 


Hayat, insanların başlarına gelen olaylara nasıl tepki verdikleri ile orantılı olarak ilerlemektedir. 

Bir insan sabah ıslandığı için kötü bir gün geçirdiğini düşünürken, bir başka insan ise bereket ile nasıl 
onurlandırıldığını düşünebilir. Yaz boyunca serin havayı nasıl da özlediğini düşünerek, gününü çok 
daha pozitif geçirebilir. Bu durum tamamen bizim hayatta başımıza gelen olaylara verdiğimiz tepkiler 


ile ilgilidir. 
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Network marketing içerisinde de, her işte olduğu gibi insanlar ile iletişim kuruyoruz. İnsanların olduğu yerde, krizler hep 


olacaktır. 


-İletişimde kriz yaşanacaktır. 


“Ürünlerin geç gönderilmesi ile ilgili krizler olacaktır. 


«Komisyonlar ile ilgili krizler çıkacaktır. 


‘Takım üyeleri arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. 


Şirket yönetimi ile ilgili krizler olabilir. 


Daha saymadığımız bir çok konuda sıkıntılar yaşanabilir. Bu durumda ne yapacaksınız? Krizleri doğru yöneterek, onları 


aşmasını öğrenmelisiniz. Bu sizin network marketing içerinde öğrenmeniz gereken en önemli beceriler arasında yer 


almaktadır. 


Peki bu ticaret içerisinde krizleri, nasıl doğru bir şekilde yöneteceğinizi biliyor musunuz? 


Network marketing içerisinde de, her işte olduğu gıbı 


insanlar ile iletişim kuruyoruz. İnsanların olduğu yerde, 


krizler hep olacaktır. 
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netw rk 


Network Marketingde Geliştirmeniz Gereken 
Beceriler 


Liderliğin tek bir tanımı olmamakla bırlıkte, 


co oc , p 
B olum l ınsanları etkileyerek bır amaca doğru 


yönlendirebilme yetısidir, diyebiliriz. 





Liderlik Becerisi 


Liderlik doğuştan gelen bir özellik midir? Yoksa sonradan geliştirilen bir beceri mi? Aslında bu 
sorunun cevabı tam olarak bilinmemekle beraber, otoritelerin büyük çoğunluğuna göre liderlik, 


insanların kendilerini geliştirerek edinebilecekleri bir beceridir. 


Liderliğin tek bir tanımı olmamakla birlikte, insanları etkileyerek bir amaca doğru 
yönlendirebilme yetisidir, diyebiliriz. Çoğu insanın, yöneticilik ile karıştırdığı bir terim olarak liderlik, 


yöneticilikten çok farklıdır. 
Çünkü yönetici, insanları etkilemeye çalışmaz, işleri kontrol eder. Liderler, takımdakilerle birlikte 


çalışırlar. Onlara yol gösterirler. Tecrübelerini aktarırlar. Kaç tane yöneticinin bu şekilde davrandığını 


gördünüz? Belki de çok az. 
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Dünya çapında başarıya ulaşmış markları artık sosyal medya aracılığı ile yakından tanıyoruz. Sıfırdan milyonerliğe, 


milyarderliğe ulaşan onlarca ünlü isim biliyoruz. Bu insanları gözlemlediniz mi hiç? Yakın bir zamanda hayatımızı son derece 
etkileyen Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'i tanımayan yoktur. Sizce aklına bir fikir geldi ve hemen milyoner, 


sonra da milyarder mi oldu? Tek eksiği olduğu konu sadece aklına bir fikrin gelmemiş olması mıydı? Tabii ki hayır. 


Bir fikre, fırsata sahip olsanız bile, çevrenizdeki insanları bir amaca doğru yönlendirmeyi, amaç doğrultusunda odaklı 
kalmalarını sağlamayı öğrenmelisiniz. Network marketing sadece satış üzerine kurulu değildir. Ozaman esnaflıktan bir farkı 
kalmazdı. Network marketing, az bilinenin aksine ilişkiler ile ilgilidir. İnsanlarla olan ilişkileriniz üzerine kuruludur. John C. 


Maxwell'e göre, “Liderlik becerisi olmayan bir insan, hayatta yalnız başına dolaşmaya çıkmıştır.” 


Network marketing içerisinde başlangıçta sadece kendinize liderlik edeceksiniz. Ancak daha sonra, kriz yönetimi, 
organizasyon yönetimi, insan ilişkileri gibi ve daha bir çok konuda kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Tüm bunları 


topladığınız zaman ortaya, etkili bir lider nasıl olunur? Sorusu çıkmaktadır. Peki etkili bir lider nasıl olunur? Liderlik becerileri 


nasıl geliştirilir? 


John C. Maxwell e göre, “Liderlik becerisi olmayan bir 


ınsan, hayatta yalnız başına dolaşmaya çıkmıştır.” 
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Network Okulu Kampüs 
Açıldı! 


10 yılı aşkın tecrübesi ile gerek sosyal medya üzerinden gerekse Networkokulu.net Üzerinden girişimci 
olmayı düşünen veya kendini geliştirmek isteyen onbinlerce insana, tarafsız bir şekilde ışık tutan 


Network Okulu, tamamen benzersiz bir eğitim platformu ile size destek olmaya devam ediyor. 


Network marketingden kişisel gelişime, satış pazarlamanın püf noktlarından mentorluk gruplarına kadar 
sizin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak birçok önemli konuda ücretli ve de ücretsiz 


eğitimlerimize sitemizden ulaşabilirsiniz. 
Network Okulu Kampüst'te sizleri neler bekliyor? 


- Başlangıçtan Liderliğe Kadar Network Marketing İçerisinde Tüm Adımlar 
- Network Marketingde Başarının Gizli Püf Noktaları 

- İşinizi Hızla Büyütmek İçin Koçluk Hizmetleri 

- Ücretsiz Eğitimler 

- Yardımcı Dökümanlar 

- Ücretsiz E-kitaplar 

- Ve Çok Daha Fazlası 


"Hayattaki en büyük yatırım, insanın kendisine yaptığı yatırımdır." felsefesi ile tamamen tarafsız bir 
şekilde, gerek ülkemizde gerekse yurt dışında doğrudan satış distribütörleri için hazırlamış olduğumuz 
harika eğitimleri sakın kaçırmayın. Eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için sitemizi ziyaret 


etmeyi unutmayın. 


Hayattakı en büyük yatırım, ınsanın kendisine yaptığı 


yatırımdır. 
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